
 6 De weg van hoop 

Onderweg

Zijn wij onderweg naar “iets” 

Of is het maar een reis naar niets 

Leven tussen vreugde en pijn 

Zou dat werkelijk leven zijn? 

Is het leven … zomaar leven 

Of een deel van een groter plan 

Soms kom je iets eeuwigs tegen 

En heel even denk je dan 

Dat het licht weer op kan stralen 

Uit een diepe duisternis 

En dat leven wordt geboren 

Uit wat al gestorven is. 

TOON HERMANS 
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woensdag 18 februari | Exodus 12:1-13 

De komende weken gaan we samen op weg. Dwars door de woestijn van het 
leven ontmoeten we Jezus. Want: de weg met God is een weg van hoop. Hij 
belooft mee te gaan. Hij zorgt dat het voor ons mogelijk is om die weg samen 
met hem te gaan.  
Kijk naar het volk Israël. Het kreeg de opdracht om zich klaar te maken voor een 
reis. Een reis die begon met de bevrijding uit het slavenhuis van Egypte. De hoop 
op die bevrijding werd al zichtbaar in het klaarstaan voor vertrek. De bevrijding 
was er nog niet, maar God liet weten: als je met Mij onderweg gaat, komt de 
bevrijding zeker!  

Liedsuggestie: 

 HH 694, Wij gaan op weg met brandend hart
 HH 420, Heer wijs mij uw weg

donderdag 19 februari | Exodus 12:51 – 13:10 

De reis is begonnen. De HEER heeft het volk uit Egypte geleid. Dit hoopvolle 
moment wordt nu gemarkeerd. Het is een moment waaruit voor de rest van de 
reis moed geput kan worden. Het is een houvast van hoop. Zeker als je bedenkt 
dat het volk door de woestijn zal trekken.  
In de woestijn van het leven kunnen we niet zonder markeringspunten die ons 
herinneren aan de trouw van God. Elk jaar moet het volk hieraan terugdenken 
om zo geloofsmoed te houden. Wat zijn markeringspunten in jouw leven, die jou 
moed geven voor onderweg? 

Liedsuggestie: 

 Psalm 81 couplet 2,3 en 4
 Opw 798, Houd vol

vrijdag 20 februari | Exodus 13:17-22 

Het vertrek van het volk is een onzeker vertrek, want wat zal de farao gaan doen, 
hoe zal de reis gaan? Maar de reis is hoopvol: de beenderen van Jozef gaan mee, 
als tastbaar teken van generaties lang leven van beloften. Jozef wist dat God zich 
eenmaal het lot van zijn volk zou aantrekken. Hier is dat zichtbaar in de 
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wolkkolom en vuurzuil: God gaat voorop, als wegwijzer in de wolkkolom en 
vuurzuil. Vele generaties hadden vertrouwd op Zijn beloften. De verhalen over 
hoop waren gedeeld en hier is de God van die verhalen nu zichtbaar aanwezig. 
Welke verhalen zijn met jou gedeeld door voorgaande generaties? Welke 
hoopvolle geloofsverhalen deel jij met de volgende generaties?  

Liedsuggestie: 
 Opw 876, Voor altijd heilig
 LB 90a, O God, die droeg ons voorgeslacht

zaterdag 21 februari | Exodus 14:1-14 

Angst is de grootste bedreiging voor hoop. Daar komt de farao met al zijn 
paarden, wagens, ruiters en voetvolk. Die kunnen we nooit aan, dit wordt onze 
ondergang!  
Hoe kun je hoop houden als angst zo dichtbij komt, als het gevaar zo concreet 
is. Het is zo herkenbaar: vol goede moed ben je op pad gegaan, maar dan zie je 
de realiteit van het leven. Hoe kun je bij deze tegenslag nog vertrouwen op de 
geruststellende woorden van Mozes?  
Welke angsten blokkeren bij ons soms de hoop? Op welke woorden stel jij dan 
jouw vertrouwen? 

Liedsuggestie: 
 HH 338, 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
 HH 445, Ik bouw op U
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Bij elke dagoverdenking staat een liedsuggestie; soms zelfs meerdere. Wanneer 
deze liederen zijn opgenomen in een bundel, hebben we daarvoor een afkorting 
gebruikt. De liederen zijn niet altijd uitsluitend in één bundel te vinden: sommige 
liederen uit de bundel Hemelhoog staan bijvoorbeeld ook in de Opwekkingsbundel. 

Voel je vrij om een uitvoering te zoeken die bij jou past, om ernaar te luisteren of het 
lied mee te zingen. Bij de psalmen hebben we alleen “Psalm” vermeld, zodat je zelf 
de vrijheid hebt om een berijming te kiezen die jou het meest aanspreekt. 

Daarnaast zijn er enkele liedsuggesties opgenomen van artiesten zoals Sela, Elly en 
Rikkert en Het Laatste Lied. Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte 
afkortingen. 

HH  – Hemelhoog 

LB  – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) 

Opw  – Opwekkingsliederen 

OTH  – Op Toonhoogte (2015) 

PvN - Psalmen voor Nu 
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