voor het afscheid van

ds. Marjan van der Wal

op zondag 10 mei1 2026
om 10.00 uur in de Emmakerk te Soest



Heer mijn God
Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.

Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven bij alles wat ik doe.

Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen. Als ik dit doe dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,

hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten

om mijn gevaren alleen te doorstaan.

THOMAS MERTON

(Uit: Overdenkingen in eenzaamheid, Damon, 2019)
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Wij nodigen u uit voor het afscheid van
ds. Marjan van der Wal
op zondag 10 mei 2026

aanvang 10.00 uur in de Emmalkerk te Soest

Tijdens deze feestelijke viering staan wij stil bij haar jaren
van toewijding, inspiratie en betrokkenheid.
Na afloop is er gelegenheid om Marjan de hand te schudden,
onder het genot van een drankje en feestelijk gebak.

W1j hopen u op deze bijzondere ochtend te mogen verwelkomen.

Marjan heeft zich in de periode van 2020 tot en met nu met vol elan en
begeestering ingezet voor de Emmakerk in Soest. Vanuit de hele lastige
coronatijd, met ook digitale vieringen, en net na de samenvoeging van
PGS kerken, heeft Marjan met succes geprobeerd weer een gemeenschap te
vormen. Haar inzet was hierbij onmisbaar. Met een nooit aflatend positivisme
heeft ze bezoeken gebracht, vergaderingen geleid, vespers georganiseerd
en vele kerkdiensten geleid. We zijn zeer dankbaar voor haar inzet

en danken haar daar zeer hartelijk voor.
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